Een yogaweek op het landgoed Clos de la Comtesse, midden in de Dordogne.
In 1970 door de gravin van Limburg Stirum aangekocht en in 2000 overgedragen
aan haar familie. Met het organiseren van schilder- en yogaweken houden zij het

prachtige landgoed in de familie en in stand.

Ellen Akkerman

Gastvrouw FEllen heet je samen met
haar man Frans welkom op het
landgoed. Zij weet alle prachtige
wandeltochten en ook de mooie
dorpen en markten.

Ella Stevens

Vanuit haar yogapraktijk Het
Wilgenpaard, gelegen in het hart
van de Hollandse Biesbosch,
verzorgt Ella vanaf 2002 haar
lessen. Zelf heeft ze in Azié lessen
gevolgd en is zij opgeleid tot
yogadocent. Zij heeft nu al 30 jaar
ervaring als yogadocent.



